Dit is een museum voor toegepaste kunst in Wenen. In de
volksmond wordt het MAK genoemd. Het museum is in 1863
opgericht en is gevestigd in een gebouw aan de Ringstrale, de
rondweg om het oude centrum van Wenen. Het museum
verzamelt en presenteert onder meer meubilair, glas,
keramiek, textiel, design en sieraden. Het bezit archieven van
de Wiener Werkstatte en objecten van onder meer Lucien
Gaillard, Josef Hoffmann en James Turrell. In de tijd dat het
museum opgericht werd, was Wenen nog de hoofdstad van
het Oostenrijks-Hongaarse Keizerrijk en Koninkrijk. Dit besloeg
een groot deel van midden Europa. Voor 1800 hoorde hier ook
het latere Belgié bij. Daardoor ontstond er in Wenen onder
andere een grote en gevarieerde kantverzameling. Kanten in
deze collectie kwamen niet alleen uit ‘de Oostenrijkse
Nederlanden’ (Vlaanderen, Brabant, etc.), maar ook uit Noord-
Italié (Genua, Milaan, Venetié) en het gebied langs de
Adriatische zee (Slovenié, Kroatié). Rond 1900 ontstonden de
Wiener Werkstatte, een beweging van vernieuwing in de
toegepaste kunst, waarbij ook de kant een rol speelde. Uit
deze laatste periode werd nog niet zo lang geleden een grote
particuliere collectie aan het bezit van het museum
toegevoegd. Omdat de kantcollectie zo groot en veelzijdig is, is
het onmogelilk om alles te laten zien. Ook is het voor het
kwetsbare textiel beter om het niet te lang in het licht te
exposeren. Ik heb dus geen idee wat er te zien is als u het
museum bezoekt, maar er is altijd wel een kantkamer met
stukken uit de eigen verzameling. Soms wordt dit aangevuld
met een tijdelijke tentoonstelling, zoals toen de collectie Von
Pappenheim met kanten van de Wiener Werkstatte pas aan
het museum geschonken was. Het afgebeelde waaierblad is
uit deze verzameling. Het museum was zo vriendelijk deze
foto aan ons ter beschikking te stellen. In de shop van het
museum werden diverse boeken over kant verkocht.
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